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Vertelling 8–12 jaar

Jezus laat zich zien
‘Sst, hoor jij wat?’ Petrus stoot Johannes aan. Die schudt zijn hoofd. Het is muisstil
in het huis waar de leerlingen zijn. Ze zitten samen en wachten af. Het graf is leeg en
Maria zegt dat ze Jezus heeft gezien. Levend en wel. Maar waar is hij dan?
Het is nog steeds onrustig in de stad nadat Jezus gekruisigd is. Er zijn genoeg mensen
die niet alleen Jezus, maar ook de mensen om hem heen willen doden. De leerlingen
zijn bang. Ze zitten zo veel mogelijk binnen met de deuren dicht.
Johannes luistert goed. ‘Misschien is het Tomas, misschien dat hij toch nog kon
komen.’ Hij staat op en kijkt uit het raam. Er is niemand. Het is stil. Alleen de
leerlingen praten zachtjes samen.
Opeens klinkt er een stem: ‘Ik wens jullie vrede’. Het is Jezus. Hij staat midden in de
kamer. De leerlingen schrikken even, maar al snel voelen ze blijdschap. Ze zijn een
stuk minder bang.
Een week later zijn de leerlingen weer bij elkaar. Tomas is er nu ook bij. Hij doet alle
deuren goed dicht terwijl hij nog wat moppert. ‘Nou hebben jullie Jezus gezien en ik
niet’, zegt hij. ‘Hoe kan ik nou geloven dat hij het echt is? Pas als ik hem zie en aan kan
raken, dan weet ik dat hij het is.’

‘Ik wens jullie vrede!’ Het is weer de stem van Jezus die klinkt. Hij staat midden in
de kamer en kijkt naar Tomas. ‘Kom’, zegt Jezus tegen hem en hij strekt zijn handen
uit. ‘Kijk maar en voel maar, ik ben het echt!’ Tomas gaat naar Jezus toe en zegt: Mijn
Heer, mijn God, het is echt waar!’
‘Omdat jij mij ziet en voelt, geloof je mij’, zegt Jezus. ‘Er zullen veel mensen zijn die
mij niet zien en het toch geloven. Dat zullen gelukkige mensen zijn.’

Jolanda van der Marel
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8-10 jaar

l
Gesprek: Wat zegt Jezus als hij de
leerlingen groet? Wat wens je iemand
toe als je diegene vrede wenst?

Schrijf passende woorden op.

s
Creatief: Als je iemand groet, dan
zwaai je meestal even naar elkaar
of je steekt je hand op. Laat de

kinderen hun hand omtrekken op dik papier
en uitknippen. In elke vinger schrijven ze een
mooie groet/wens. Plak de handen op een
stokje of rietje en zet ze in een vaas.

m
Zingen: Laat een aantal zegeliederen
horen die weleens klinken in de kerk.
Welke spreekt de kinderen het meest

aan en waarom?

11-12 jaar

l
Gesprek: Is het altijd lastiger om iets
te geloven als je het niet zelf gezien
hebt? Kun je voorbeelden noemen?

Wat zegt Jezus over de mensen die hem niet
zien en toch geloven?

z
Schrijven: Laat de kinderen
met het woord vrede een
‘acrostichon’ schrijven. Dit

is een naamgedicht waarbij de eerste letters
van elke regel een woord (in dit geval ‘vrede’)
vormen.


